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VOORAF

Wasjikwa betekent 'Ons huis' in het Lokono, taal
van de inheemse Arowakken uit Suriname. Wij
komen samen in ons huis om onze cultuur te
delen en te beleven. Om het te (herjwaarderen en
door te geven.

Vioor dit nummer hebben wij inheemse jongeren
gevraagd om bij te dragen in de vorm van artikelen
en beeldmateriaal. Enkele jongeren uit Suriname
hebben deelgenomen aan de gastredactie speciaal
voor deze editie. De inheemse jongerenorganisatie
Aweroekana gevestigd in Nederland vertelt waarom
zij zich richt op inheemse jongeren in een bijzonder
interview. We vragen ook uw aandacht voor de
jongerenorganisatie Surinatives en de Wayana schoaol
in Kawemhakan. Zij verdienen steun vanwege hun
inzet voor de inheemse gemeenschap en met name
voor de jeugd. Mocht u een steentje willen bijdragen.
neem vooral contact met hen op!

Daarnaast delen we afgelopen activiteiten van
Wasjikwa. Workshops in het ‘Atelier van Marc' in
Amsterdam-West, een Mapu Zomerceremenie van
Stichting Aralez in aanloop naar de Indigenous
Liberation Day in oktober wvan dit jaar, een
presentatie in het Tropenmuseum ihkv de expositie
'‘Ons Koloniaal Erfenis’, en deelname aan de Bigi
Spikri  tijdens Keti Koti  Herdenkingsjaar
Slavernijverleden in Oosterpark, Amsterdam. We
hebben kennisgemaakt met nieuwe enthousiaste
cursisten, diepgaande gesprekken gevoerd en weer
heel veel inspiratie opgedaan!

Wij zijn officieel een Stichting geworden op 22 juni
2022, mede dankzij de gift van Stg. Stoeldraaier.
Waarvoor onze grote dank! Tevens is door Stg
Stoeldraaier mogelijk gemaakt, dat we deze editie in
een grotere oplage kunnen drukken en verspreiden
in Suriname onder de inheemse jongeren! Dit i.s.m.
de heer Idris Fredison, werkzaam als Youth Ofiicer
voor de Vereniging van Inheemse Dorsphoofden
(VIDS). In ons volgende editie zullen we hier nog op
terug komen.

ACTIVITEITEN 2023

Check onze facebookpagina Wasjikwa
voor aankondigingen en locatie. Info:
wasjikwa@gmail.com

Ons tijdschrift is een kwartaaluitgave.
Een los nummer kost EUR3,50 (excl.
porto) en kunt u bij ons bestellen.

Wilt u onze 'Vriend van Wasjikwa' worden
ter ondersteuning van ons magazine en
onze projecten? Voor EURGE0 per jaar
ontvangt u 4x Wasjikwa Magazine en
bent u VIP bij al onze activiteiten! U
ontvangt bv korting voor onze
workshops. Voorgaande nummers kunt
u nabestellen via wasjikwa@gmail.com
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Stichting SuriNatives is een organisatie van
jongeren (met een Inheemse achtergrond)
met als doel het ontwikkelen van
competenties van de (Inheemse) jeugd om
volwaardig te kunnen participeren in de
; samenleving, Zodat zij later in hun eigen
kracht staan en zich waardevol voelen voor
hun omgeving en de maatschappij. Ook
] moedigen wij ouderenparticipatie aan om
betrokken te zijn en te blijven bij de
S”RINATI VES ontwikkeling van de (inheemse) jongeren.
Daarnaast hebben wij een mediaplatform
ontwikkeld bedoeld om stemmen die geen
podium krijgen alsnog een podium te geven.
Ook vinden wij het belangrijk
maatschappelijk voortouw te nemen en de
samenleving en diaspora te informeren waar
ook ter wereld. WVolg: Surinatives via
facebook.
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Jonathan Araitjamare is geboren in Para te
Bernhaddorp en is student wvan het
International Hospitality and Tourism
College. Hij is lid van de Leo Club Campus
Plus en heeft in het verleden projecten
gedraaid voor de VIDS.

Taal overdracht onder Inheemse jongere

Mijn oma was een Inheemse vrouw die kennis
van haar cultuur had en haar taal machtig was.
Zij is geboren in Cornelis Kondre en verhuisde
later naar de stad en later naar Bernharddorp,
waar ze voor het laatst gewoond heeft. Ze sprak
goed Kalinha en we woonden bij haar omdat
mijn moeder haar laatste kind is. Ze was erg
betrokken in ons leven en was altijd de autoriteit
in huis. Ze had ook kennis van planten en
medicijnen. Ik kan me nog herinneringen dat ik
eens ziek was en na een kruidenbad van haar
voelde ik me veel beter. Het was in de periode
van de verkiezing van 2010 en na een
massameeting bleef ik twee weken ziek. Wat ik
van haar heb overgenomen is haar gastvrijheid
en zorgzaam willen zijn naar anderen. Als ik
bijvoorbeeld gekookt heb, schep ik voor eenieder
uit die op dat moment ter plekke is en zorg ik
ervoor dat iedereen jets te eten krijgt. Mijn oma
liet je nooit met een hongerige maag naar bed!

Ze sprak heel vaak tegen ons (de kleinkinderen)
in het Inheems en grapte zelfs in haar taal. Een
grapje was bijvoorbeeld; als ze kwaad was of
geirriteerd zei ze dat je neus op een pemoeli
(peper in het Kalinha) leek. Ze gebruikte ook
Inheemse leenwoorden zoals Sjoewie (meisje),
paare (betekenis onbekend), kojo (O mijn God),
toena (water).

Mijn oma was Kalinha en toen we jonger waren
wisten we dat het belangrijk was de Caraibse taal
te leren. We namen zo af en toe pen en papier,
schreven de woorden in het Caraibs met de
betekenis in het Nederlands. Helaas hebben we
niet zoveel kunnen onthouden en persoonlijk
vind ik dit kennis dat verloren is gegaan. Mijn
oma is overleden met heel veel kennis en wij
hebben verzuimd de kennis te koesteren en over
te nemen omdat we de waarde daarvan niet
konden inzien op dat moment.

Suriname is een multicultureel land en alle
etniciteiten hebben hun eigen taal en gebruiken.

Echter zien we dat de Inheemsen een minder
goede job hebben gedaan om hun taal te
behouden. In sommige dorpen is het Surinaams
de standaard waarin er gecommuniceerd wordt.
Ik ben in Bernharddorp geboren en getogen en
onze taal werd alleen door ouderen gesproken.
Ik ben zelden jongeren tegen gekomen die de
taal machtig waren. Hindoestaanse kinderen,
Chinese kinderen en marron kinderen worden al
vanaf jongs af aan hun eigen taal te spreken. Het
mooie ervan is dat er geen schaamte is en dat ze
het met trots doen. Het is iets moois om je eigen
taal te spreken want dat zorgt voor de
versterking van je identiteit. In het binnenland
neem ik aan dat de situatie niet zo erg is als bij
de kuststreken en daar ben ik ook een beetje
opgelucht over. In het binnenland is de noodzaak
om een andere taal te leren niet zo groot. Om
een goede baan te vinden in de stad zul jij je
moeten aanpassen aan de taal en cultuur van de
stad en er zijn ook weinig sprekers van de
Inheemse taal waar je dagelijks mee zou kunnen
communiceren. De gewoonte om in het Inheems
te communiceren hebben velen van ons ook niet
in de stad. Er zijn veel meer gemeenschappen in
het binnenland die hun talen nog kunnen
spreken zoals de Wayana, Trio's, en Akurio's.

Soms stel ik me voor dat het ergste wat er kan
gebeuren, dat we in de toekomst alleen in musea
onze taal kunnen beluisteren, omdat het
voorgoed verdwenen is. Dit zal heel pijnlijk zijn
want je taal is iets waar je altijd trots op moet
zijn. De waarde van de taal zullen we pas merken
wanneer het verdwenen is want misschien
verdwijnt ook de piai gezien die met spreuken
werkt in het Inheems.




Taal overdracht onder Inheemse jongeren

door Jonathan Araitjamare

Voor mij is taal erg belangrijk, want het geeft je een
identiteit en iets om trots op te zijn. Het
belangrijkste is dat het mensen met elkaar kan
verbinden. Stel dat je eens op reis gaat in een heel
ver land en je komt een landgenoot tegen,
waarmee je gezellig kunt babbelen. Dit zal een fijn
gevoel geven, omdat je een connectie zal voelen.
Ondanks je ergens ver weg bent, heb je toch het
gevoel dat je iets hebt waarmee je vertrouwd bent.
Zo is het ook met onze eigen Inheemse taal. We zijn
vaak verdeeld en we raken steeds meer vervreemd
van onze eigen taal. Wanneer we onze taal weer
laten herleven, zullen we ook weer trots zijn op ons
Inheems zijn.

Er zijn verschillende manieren hoe we het
bovenstaande kunnen doen. |k zal hier enkele
voorbeelden geven hoe we de taal kunnen doen
herleven.

Het eerste wat er gedaan moet worden is op zoek
gaan naar mensen die de taal nog machtig zijn. Het
maakt niet uit als het Kalinha is of Lokono Djang.
We kunnen in samenwerking met de sprekers een
curriculum samenstellen hoe de lessen opgebouwd
moeten worden. Wel moeten alle aspecten van de
taal zoals grammatica, woordbetekenissen en
conversaties correct zijn om te zorgen dat de taal
goed op schrift staat.

Om jongeren aan te trekken de taal te leren moeten
ze het nut hiervan inzien en dat kan gedaan worden
door het interessant te maken voor hen. De
essentie moet heel krachtig en motiverend zijn.
Jongeren zijn snel uitgekeken en daarmee moet
rekening gehouden worden. Bij het begin van
verschillende projecten in Suriname heb ik gemerkt
dat in het begin eenieder gemotiveerd is en later
merk je dat het steeds minder wordt vooral als je
met jongeren te maken hebt. In een tijd waar er
een overschot is aan informatie, zoals nu zijn
mensen snel aigeleid.

Hier heb ik enkele manieren om de jongeren te
stimuleren de taal te leren:

e Door liedjes kun je makkelijker een taal leren. Als
we vanaf de kleuterschool ervoor zorgen dat
Inheemse jongeren Inheemse liedjes leren kan dat
een goede manier zijn om het voor de rest van hun
leven te onthouden. lk heb op de lagere school
geleerd dat ik geen vuil op straat mag gooien en dat
is mij tot nu toe bij gebleven. |k kan het niet uit
mezelf halen om maar iets op straat te gooien en
dat is de impact die de school gehad heeft op mij.
Stel je maar voor welk impact het op Inheemse
jongeren zal hebben wanneer ze vanaf de
kleuterschool verhaaltjes en liedjes leert in hun
eigen Inheemse taal.

¢ Het gebruik van apps is tegenwoordig handig om
nieuwe talen te leren,

Duolingo is een app waar je spelenderwijs elk soort
taal kunt leren. Het werkt namelijk zo dat je naar
een uitspraak van een woord kan luisteren en
woorden kan koppelen met elkaar die dan een zin
vormen. Je kunt ook grammaticale weetjes te weten
komen. Als we net zo'n app ontwikkelen, kan het
handig zijn om een Inheemse taal aan te leren.

s Een andere manier is om via een Facebookpagina
dagelijks woorden of teksten te plaatsen met uitleg
van de zin of tekst en de uitspraak. Zo zorg je op
een goedkope manier dat mensen van informatie
worden voorzien.

Dit zijn simpele manieren die ik kon bedenken om
onze taalverlies tegen te gaan en jongeren te
stimuleren. De tijd Is niet onze vriend en de wereld
wordt steeds moderner en hoe langer we wachten
hoe nadeliger het voor ons zal zijn. Laten we trots
zijn op onze afkomst en het ook laten zien. Het is
de taak van elk Inheems individu dat we er alles
aan doen om onze Inheemse taal niet te laten
verdwijnen.




Mijn naam is Candice Zschuschen, ik ben 22 jaar. Ik ben
geboren te Sipaliwini in het dorp Konomerume
(Donderskamp). Ik heb er zelfs & joren gewoond samen met
mijn oma die nu niet meer in leven is. Ik schrijf sinds ik zes
joar oud ben gedichten, maar ik ben sinds mijn dertiende
begonnen mijn focus op verhalen te zetten die betrekking
hebben op mijn cultuur en waar ik vandaan kom. Ik wil graag
mijn stem laten horen voor de Inheemse gemeenschap en dat
doe ik in verhalende vorm. Ik vind het belangrijk om als jonge
Inheemse vrouw mijn verhaal te delen zodat anderen ook
geinspireerd raken. |k waordeer mijn cultuur en zie groag
ontwikkeling op vele gebieden woor mijn mensen. Na mijn
studie VWO heb ik ervoor gekozen Nederlands te studeren op
de Universiteit. Dit om de tool beter te beheersen zodat het
schrijuen gemakkelijrer zou gaan. Ik ben erkentelijk dankbaar
dat ik een bijdrage mocht leveren aon deze editie wan

Washikwa.

Uit het verleden naar een toekomst -~ = -

Iruani kijkt in de verte naar de horizon. Ze sluit haar ogen
en ademt diep in en uit. De tocht naar haar dorp zou een
poos duren. Ze had genoeg tijd om terug te denken aan de
gebeurtenissen die allemaal een waarde hebben
toegevoegd aan haar bestaan. Haar verhaal zou 7ze nog
jaren doorvertellen.

Het waren mooie dagen. De dagen waar de savanne een
speelplaats was voor alle jongeren. De dagen waar de
moeders hun kleren brachten naar de rivier en waar de
vaders hun boot namen om te gaan hengelen. Dat alles
kan zij zich goed heugen. De bamboe bomen aan de kant
van de rivier die oud werden maar steeds weer jonge
plantjes gaven, zodat 2e voor altijd langs de rivier stonden
als vorsten. Om de wind te vangen en de vogels die zich
daar nestelden een woonplaats te bieden. Bruine vogels
met een gele buik die Iruani in haar taal kende als een
petoko. De dagen waar Pipi (oma) haar riep om de
traditionele dansjes te leren en de liederen van oudsher.
Ondanks zij er weinig van begreep was zij bereid alles te
leren wat haar bijgebracht werd. Heel vaak liep zij het bos
in om te genieten van de hoge bomen die hun autoriteit
uitstraalden. De vele bladeren die zij altijd probeerde te
tellen ondanks het nooit een uitkomst opleverde. Om te
genieten van de kleine zonnestralen die zich een weg
baanden dwars door de takken wol bladeren.
Verbazingwekkend waren de verhalen die Pipi vertelde
over de bron met wit water in de savanne die nooit
opdroogde. Iruani hoopte dat zij dat alles kon zien, dan
zou zij geloven in de kracht van de natuur. Maar ze was te
klein om met de grote mannen het bos in te gaan. De
afstanden zou zij niet kunnen afleggen en toch verlangde
zij ernaar en geloofde zij dat ze het zou zien. Die dagen
van zekerheid en geloof zouden al gauw voorbij zijn. De
dagen waar zij in de regentijd de topona’ (kreek) bezocht
met Pipi. Dat wit zand zorgde ervoor dat het bruin water
er toch wat helder uitzag. Met koude handjes en voetjes
en met haar lippen helemaal paars van de kou liep Iruani
samen met Pipi terug naar hun hut. Pipi maakte dan een
grote kan met cassavepap klaar die zij ‘sam'ru’ noemde.
Iruani voelde dan ultieme blijdschap, de hete pap slurpend
terwijl Pipi in haar hangmat lag en verhalen van de
Zeemeerminnen vertelde. De verhalen van de Bosgeesten
waren haar favoriet. Iruani zat dan op het puntje van haar

bank en elk klein geluid boezemde haar vrees in. Pipi zei
dat zij niet bang hoefde te zijn want Tamusi' (God) waakte
over hen. Iruani wist dat Pipi de verhalen niet uit haar
duim zoog maar dat zij die geérfd had wvan haar
grootmoeder. Pipi legde haar de taak op om de verhalen
te vertellen aan de volgende generatie, zodat de legendes
niet verloren zouden gaan. Soms was het rustig en kon
Iruani zichzelf verliezen in mooie dromen, dromen over
hoe het buiten het dorp zou zijn.

Wanneer de jagers terug kwamen van hun jacht vergat
lruani al haar dromen en was het feest in het dorp. De
mannen brachten heel wat viees en fruit en andere
lekkernijen. De mieren die iruani als ‘serie’ kende waren
haar favoriet. De mieren aten zij met cassavebrood, het
was &én en al delicatesse. Elke dag was een dag vol
avontuur in het dorp. Op school deed lruani het altijd
goed. Alhoewel er geen bibliotheek was, kon zij boeken
lenen uit een klein kastje in een van de leslokalen. De
boeken las ze dan elke keer opnieuw. Pipi was blind en kon
de boeken niet zelf lezen. Iruani heeft nooit geweten of
Pipi kon lezen of schrijven. Maar ooit vertelde Pipi haar dat
zij leerkracht had willen worden, maar dat lag buiten haar
bereik. Omdat zij geen ondersteuning kreeg als inheemse
vrouw en ook omdat zij het dorp niet kon verlaten. Pipi
had teveel broertjes en zusjes voor wie zij moest zorgen.
Iruani begreep het verhaal van Pipi. Haar zou het niet
overkomen. Ze zou studeren en leerkracht worden. Die
belofte deed zij aan Pipi.

De bootsman schreeuwt dat ze voorbij Kalebaskreek gaan.
Iruani schrikt op uit haar gedachten. Ze kijkt naar het dorp
Kalebaskreek. De bewoners van het dorp staan op de brug
te zwaaien. De mannen die net zijn aangekomen met hun
vissersboot zwaaien ook en Iruani voelt een blijdschap
opbaorrelen, ze zijn al half onderweg. Ze zwaait terug naar
de mensen en kijkt weer voor zich uit. Zij bewonderde het
dorp Kalebaskreek die langs de Coppenamerivier ligt. De
parwa en mangrove bomen staan langs de rivier als
vorsten om het land te beschermen tegen erosie. lruani
ziet de sabakoe's ziiten op de takken alsof zij de
beheerders zijn van de bossen. Het is mooi weer en ze
verwachten geen regen. De weg naar Konhomerume
(Donderskamp) is nog lang.



Iruani denkt terug aan de zonnige dag toen zij van school kwam. De opi (dokter) van
het dorp stond naast Pipi haar bed. Zij leek niet zo best en lruani had geen idee
waarom Pipi er zo ziekjes bij lag. Dagen gingen voorbij en Pipi zong haar liedjes niet
meer. Ze sprak niet en lag gewoon stil in haar hangmat. Op een dag riep Pipl haar
naar binnen. lruani zat op de viloer en luisterde naar dat wat Pipi te zeggen had. Pipi
vroeg haar als ze wilde blijven in het dorp. lruani begreep er niets van. Ze had
dromen om het dorp ooit te verlaten, om de buitenwereld te zien en te verkennen.
Iruani weigerde en Pipi begon hartverscheurend te huilen. De tranen van Pipi rolden
over haar wangen. lruani kon dat niet aanzien en begon ook te huilen. Ze zou Pipi
missen. De tijd die ze samen hadden door gebracht zou ze nooit vergeten. Na een
week of twee was haar moeder ineens in het dorp. lruani zou Pipi verlaten, haar
vertrouwde omgeving, haar woonplaats en alles wat haar dierbaar was. Ze
vertrokken na drie dagen naar de stad. Pipi hield Iruani stevig vast en fluisterde heel
zachtjes ‘Irupa Atjo!'(het gaat je goed!). Iruani stapte zonder een keer om te kijken in
de boot.

Kort daarna kregen ze een bericht dat Pipi verzadigd van het leven, was heengegaan.
Die dag zou Iruani voor de rest van haar leven bijblijven. Het was alsof zij een deel
van haar identiteit kwijt was. Pipi die altijd levendig was en die haar alles had
bijgebracht over haar cultuur was er niet meer. lruani had spijt dat ze Pipi alleen had
gelaten. Ze huilde dagen lang en voelde zich klein en verloren.

In de stad aangekomen was het een en al moeilijkheden. Op school had lruani
moeite om erbij te horen. Ze begreep de helft niet van de waarden en normen in
haar nieuwe omgeving. Haar voeding werd aangepast, ze zou nooit meer awaracko
drinken en sam'ru. De lucht was anders, het was niet zo fris als de lucht van het
dorp. Ze moest steeds vechten om gezien en gehoord te worden. Het was moeilijk
om haar stem als jonge Inheemse vrouw naar voren te brengen. Dat was niet het
beeld wat zij in het dorp voor zichzelf had gecreéerd. Het enige wat haar steeds op
een rechte spoor hield waren de woorden van Pipi. Steeds moest zij Tamusi’
aanroepen om haar door het leven te leiden en om haar plek te vinden binnen de
maatschappij. Ze zou uit haar indentiteitscrisis stappen en weer de draad oppakken.
Alles wat ze zou bereiken en leren zou ze weer meenemen naar haar dorp. Ze zou
terugkeren hoe hard het ook was.

De jaren die volgden waren zwaar, maar lruani gaf niet op. Heel soms wilde zij haar
dromen opgeven, maar Pipi vertelde haar ooit dat de voorouders kracht ontvingen
door vast te houden aan hun dromen. En eindelijk na jaren keert lruani terug naar
haar dorp. ze had haar plan al gemaakt. De dorpsbewoners hadden haar nodig. Zij
hadden te kampen met heel veel problemen waar niemand ze echt mee hielp. Hun
vervoer was niet geregeld en niemand was er die echt naar hun omkeek. De
moeders moesten ongeveer acht uren lang met hun kinderen op de rivier zijn in
weer en wind. Ze moesten van geluk spreken als zij bij aankomst verlichting zagen in
het dorp. Ze hadden niet optimaal electriciteit en moesten met hun kleine boot grote
vaten olie vervoeren voor de lichtmotor. Iruani zou brieven moeten richten naar de
verschillende instanties die opkomen voor de Inheemsen in het binnenland van
Suriname. Heel veel mensen verlieten het dorp om zich in de stad te vestigen omdat
er geen doorgroeimogelijkheden zijn op het gebied van educatie en wergelegenheid.
Zij zou graag voor de jongeren in het dorp een bibliotheek willen. De natuur had heel
veel te bieden en kon genoeg opbrengsten leveren voor de dorpsbewoners.
Alhoewel ze omringd waren door kreken en rivieren hadden zij geen schoon
drinkwater. lruani wilt haar mensen graag helpen en ze zou proberen gezamenlijk
naar oplossingen te zoeken. Zij hoopte samen met het dorpshoofd zaken te kunnen
bespreken ter verbetering van de situatie in het dorp.

De boot maakt een bocht naar de Wayambo rivier. Uiteindelijk gaan ze voorbij het
dorp Corneliskondre. Iruani stapt uit haar gedachten. Het was niet meer zo ver. Ze
ziet de raven huisjes maken in de toppen van de bomen. De gele viinders viiegen in
groepen voorbij. De wind waait heerlijk. Iruani wast haar gezicht:met het bruin water
van de rivier. Het is koel en voelt goed aan na een acht uren lange reis. De zon gaat-
onder en weerspiegelt mooie beelden in het water. Vol bewondering kijkt Iruani naar
de natuur die heel kalm haar grootheid uitstraalt. De bootsman wenkt dat ze er bijna
zijn. Nog een bocht en Iruani ziet de steiger, ze ziet de bewoners van het dorp en ze
ziet het bordje waarop geschreven staat: “Welkorm te Konomerume (Donderskamp]”.
De bewoners van het dorp staan op de steiger en kijken vol verwachting hoe de boot
aankomt. De emoties hopen zich op en de trapen rollen over Iruani's wangen. Ze was
thuis. Ze zou altijd thuis willen zijn. Pipi zou ze niet meer zien. Maar een deel van Pipi
is altijd in het dorp. Het dorp is levendig en de lucht voelt fris aan. Dit is mijn
paradijs.



De Wayana ziin een inheemse bevolking van
Zuid-Amerika, die ten noordoostén van het
Amazone-regenwoud leven, De dorpen liggen
langs de rivieren Marowijne, Tapanahany,
Tampok, Paru Del Este en Jar, in een
uitgestrekt gebied dat momenteel wortt
beheerd door Suriname, Brazilié en Frankrijk
{Frans-Guyana). Het Wayana-volk bestaat uit
2.000 tot 3.000 mensen, van wie ongaveer de
helft in Guyana woont en de andere helft gelijk
verdeeld is tussen Brazilié en Suriname.
Kawemhakan Iis een Wayanadorp wvan
ongeveer 150 inwoners, gelegen aan de oevers
van de Marowijne-rivier, die tussen Suriname
en Frans-guyana ligi. Kaweémhakan wordt
begrensd door de rivier in het oosten en door
het Amazone-regenwoud op de heuvels
rondom.
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Er is geen openbare school in Kawemhakan,
Kinderen worden naar het Wayana-dorp
Taluwen gestuurd, ongeveer tien minuten
stroomopwaarts aan de andere kant, waar een
Franse openbare school is. De kinderen van
Kawemhakan, die verder weg wonen dan die
van Taluwen, moeten heel vroeg opstaan om
naar school te kunnen. Ze zijn daarom vaak

vermoeider dan de anderen en hebben
beperkte toegang tot de verschillende
buitenschoolse ondersteunings-systemen die
in de dorpen aan de Franse kant bestaan en
tot ontmeetingen met lerarer.

Het lokale leven heeft bepaalde specifieke
kepmerken waarmee we rekening moeten
houden, wat een staats openbare school niet
kan. De Wayana hebben hun eigen manier van
leven, eigen ritmes, nauwelilks verenigbaar
met een 'westerse’ schoolkalender.

De school bestaat wuit drie klassen:
kleuterschool (onder 6); primair (6 tot 12 jaar);
volwassenen (ouder dan 12 jaar). Er wordt ook
volwasseneducatie gegeven. In feite zijn de
meeste valwassenen die onze school hezoeken
jonge mensen uit het dorp die hun studie pist
hebben kunnen voortzetten, Ze hebben dus al
schoolkennis, meestal in het Frans, Cursussen
voor volwassenen biijven open voor ledereen
die geinteresseerd is, ongeacht leeftjd of
opleidingsachtergrond.

De Wayana willen ook een opleiding voor hun
kinderen die hen in staat stelt deel te nemen
aan het leven wvan het land (Suriname),
diploma’s te behalen, en meer in het
algemeen, de wereld te begrijpen en in staat te
zijr hun rechten te verdedigen in een mondiale
context. Daarom moeten we ook onderwijs
bieden dat op deze doelen is -gericht: de
Nederlandse taa! wordt onderwezen, evenals
het Engels, en elementen van kennis van de
werald {aardrijkskunde, geschiedenis,
wiskundige begrippen, enz.) Onze school zal
een certificaat afgeven waarmee deze leerlingen zich
kunnen inschrijven voor het secundalr onderwi]s.



Doelstellingen

In 2019 ontwikkelde de Wayana na talrijke
bijeenkomsten in de dorpen een tienjarenplan. Dit
beschrijft de visie op middellange termijn voor de
gemeenschap. Dit is wal erin zit voor het onderwijs:

Onderwijs dal we nodig hebben:

Wayana leren
- Nederlands leren
Engels leren
Training in alles wat een Wayana nodig heeft in het
dagelijks leven (reparatie buitenboordmotor,
kettingzaag, houtbewerking, elektriciteit etc.)
Cursussen over Wayana-cultuur, tradities en
gebruiken
- Leiderschapsontwikkeling
- Training in westers denken
- Training voor buitenstaanders over de
Wayana-gewoonten
- Fundamenten voor capaciteitsopbouw, jongeren en

traditionele leiders en zelfbepaalde ontwikkeling % DGNEER Nu © Ksssiam

We hebben soms activiteiten die worden aangeboden SOMIDEIS DL NN Yo @ -
door externe medewerkers, op uiteenlopende gebieden
als kunst, multimedia, sport en wetenschap. Sprekers
kunnen lid zijn van onze stichting, of uit
samenwerkingsverbanden. We nodigen iedereen die
kennis wil delen mel onze gemeenschap uit om
contact op te nemen.

e
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MULOKO

De stichting Mulokot, genoemd naar een mythisch Wayana-wezen, werd in 2018
opgericht door het opperhoofd van de Wauyana-gemeenschap, Ipomadi Pelenapin
samen met de voorzitter van de stichting Jupta ltoewaki. Het doel is om de
rechten van het Wayana-volk te verdedigen en de ontwikkeling van dorpen te
bevorderen.

Het onderwijsteam van de stichting Mulokot Koweémhaokan bestaat momenteel uit
3 personen:

- Léon RIBAS, coordinator educatie

mail: leonribas@mulokot.com

- Michel NAILOEPUN, Wayana-docent en tolk Mederlands
mail: michelnailoepun@mulokot.com

- Lisa Gaule TIMPICO, educatie assistent

mail: lisatimpico@mulokot.com

Meer informatie ouer ons team en over de andere leden van de vereniging vind je
op onze website: https://mulokot.com/who-we-are/mulokot.team
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Tekening door Marie-Nosa
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HET GELD door Aminata
Wij zijn de Wajana's! Vroeger was de denkwijze van de Wayana anders, we

Tegenwoordig heeft men alleen geld nodig. Maar nu is het moeilijk om
het geld te vinden, want als je dingen koopt gaat dat geld snel op. De
mensen kopen, dus spullen waarvan zif houden, De chinese winkel is nu

heel dichtbij het dorp. Dus makkelijker voor ons om inkopen te doon.

Wij houden nu echt van geld! Maar tegenwoordig is het geld
gemakkelijker te vinden. Door dingen te verkopen vinden wij dat geld op
die manier snel. Het leven is veranderd. Als je geen geld heb kan je dus

niet leven en hetis overal zo.

'Praten over het leven In het bos' door Jasmine

In het bos zijn er verschillende soorten dieren zoals de pinge (anthony),
buffel, apen, tijgers, tukan, duiven en nog veel meer. De heren gaan naar
het bos om te jagen. De vrouwen gaan dan naar het kostgrond om te
oogsten. Somminge vrouwen gaan meestal samen met hun man naar het
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KWIK door Hellerie

Kwik is een metaal chemische stof die door de mens wordt
gemaakt om aan goud winning te doen (mercure). Er is
natuurlijk ook kwik in de grond. Onze hele natuur word zo
aangetast, zoals onze aanplant, drinkwater, vissen zelf wij als
Wayanas, Er worden zelf ongezonde kinderen geboren door
kwik vergiftiging. Er is ook moeilijk vis te vinden in de rivier.
De rwangere vrouwen kunnen nu ook niet alles eten ter
bescherming van hun ongeboren kindje. Ze zijn dan geneigd
om vlees producten te kopen bij de chinees.

We willen geen goudzoekers meer in ons gebied, maar dan heb

L AT h

Tekening door Jasmine 'Moka® 9 jaar

il

je ook dat onze ouders ook doen aan goudwinning, om zo aan Tekening door Tijana

geld te komen om op die manier eten te kunnen kopen.

VROEGER door Herman

We maken wel gebruik van bronwater, maar wanneer het
droge tijd is dan zijn we verplicht om gebruik te maken van de
rivier. We kweken nu wel onze eigen visjes die we laten halen
vanuit de stad maar het is moeilijk om het te onderhouden,
emdat we gebruik maken van bronwater, Maar tijdens de
droge tijd raakt die leeg waardoor de visjes het meestal niet
overleven.

We willen graag dat al de mensen in dit gebied worden getest,
vooral de zwangeren die meer voorkeur hebben. Er moeten
meer gerondheidsposten in het gebied zijn om op tijd
behandeld te worden. Zo denk ik over de kwik situatie,

Vroeger hadden we geen kleding. We droegen alleen kamisa (de
rode lendendoek).

Er waren toen ook geen buitenboordmotoren, alleen korjaaltjes. We
woonden in hutjes die gemaakt werden van bladeren (malalia),

geen zinkplaten.

Het leven was toen niet zo modern als nu. Het leven is nu veranderd

en beter geworden. We kunnen naar veel plekken gaan met de
vliegtuia. We kunnen nu met de vliegtuig naar Paramaribo,
We leven hier als een grote familie en dat vinden we heel fijn.
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Het monster in de lagune

door Latova Parmanand

Mooh was een heel stoute jongern die graag alleen wilde zZijn om de stad te
verkennen, Hij was slechts zes jaar oud, maar hij dacht dat hij oud genceg was om
Zijn eigen i:'-E5|isangen te nemen en ging alleen op p-ud. Ondanks de sloten en
alarrmen die in huis waren om te voorkomen dat |'1'|j wgli«ep, vond Moah altid een
uitweg zonder dat iemand het merkte. Moah zei tegen zijn ouders: ik hou niet ervan
G npgeshfen te worden, ik wil vrij Zijn als een vuge” Moah's cuders wisten niet
meer hoe ze hem moesten uiHeggen, dat ze hem niet hadden c-pgesbfen. Ze wilden
alleen dat hii niet zomaar wegging.

Ziin familie besloot een paar dagen in het bos doar te brengen woar ze een hut hadden. In de buurt
was een prachtige lagune, bekend als een meer van schoon water, vol met prachtige vissen. Noah
durfde riet gelijk in de ]ugune, omdat ze hern hadden gfwuurschuwd dat niet te doen. Ze vertelden
MNoah dat er een verschrikkelijk monster in de lagune leefde, die de mensen in zijn grot bracht die hem
hinderde. Toen ze bij de hut aankwamen had Noah's vader een gesprek met zijn zoon,

'Noah, onthoud dat je niet in de lagune kunt zwemmen. Je kunt dlleen tot aan je knieén in het water
zijn.

'Dat zijn verhalen voor kleinties, pap, ik ben al oud zei Noah

Het is geen verzonnen verhaal. Je kunt moar beter luisteren, als je niet wilt dot het monster in de
|ngune je noar zijn grot brengf en je daor Dpslulf'. zei papa tegen hem,

Moah kon riet geloven dat zijn vader hem nog steeds deze kinderachtige verhalen vertelde voor

babies.

Diezelfde nacht ging Noah heimelik noar de lagune.
Alles was stil. Hij zette één veet in ket water, en daarna
zijn andere. Hij deed één stap, twee stappen, drie...het
water reikte al tot Zijn knieen, Miin vader is |unger dan
ik, dacht Noah, ik zal nog twee stappen zetten. "Wat
een onzin dacht Moah ondertussen, |k weet zeker dat
hier geen monster is, ik zal een beetie meer in het water
komen, Moah ging tot zijn middel de lagune in. En foen
hij zag dat er niets gebeurde; ging hij een nog dieper,
tot @an zin nek, En toen bEgDI‘I hij te zwemmen. Voor
hij het wist was hij in het midden van de |+:|gune.

Maar p|o’rse~i|ng voelde Noah iets hem meetrekken en hij werd I:rung. Vanwege de angst kan hij zijn
benen niet bewegen, Hij probeerde naar de kant te zwemmen, maar zijn benen bewogen niet en hij
begﬂn te gi”en. Zijn gegi| wekte Zijn vﬂder, die Dnmidde||ii1¢ naar buiten rende en naar Zijn Zoon Zwom
om hem te redden. "Wees stil Noah, ik ga je redden’ riep zijn vader terwijl hij 2o hard mogelijk zwom.
Z¢ keerden samen ongeschonden terug naar de kant,

'Het spiit me pa, je had gelik. lk werd bijna meegenomen door het
meermaonster,

‘Moah, mijn zoan, er is geen monster in de lagune. Je moeder en ik
hebben je dit verhaal verteld om je te beschermen,

'Nu ben ik veilig' zei Noah, terwijl hij zijn vader een dikke knuffel gaf.
Hierdoor heeft Noah geleerd dat hij niet ongehoorzaam meoet zijn

tegen zijn ouders en dat |'1|| rmoet luisteren naar hun gr}ede raad, Hp-uf'l
voelt zich niet lunger opgeslaten, nu weet hii dat hij beschermd s,

(1eel £|) BoUR|E EPjEIBWIST SANENSN|||




Bijzonder interview:
Jongeren van
Aweroekanal!

met
Simyuru Tjaaroeme
@ Lydia Aduanamo Schenker

Hum je iets vertellen over jouw elgen inheemse geschiedenis?

Simyuru: lk ben Simyuru Tjaarceme geboren getogen in
Amsterdam. De inheemse traditie die ik in Nederland
meekreeg was voornamelijk thuis en op familiefeesten. In die
tijd waren er veel families vanuit Bigi poika in Nederland, dus
bij speciale gelegenheden was iedereen van de partij. Jong,
oud, iedereen was er. Het gevoel van samenzijn en elkaar
weer zien was heel bijzonder, omdat wij inheemsen uit alle
uithoeken van Nederland kwamen om onze cultuur uit te
dragen en te vieren. Onze ouders, grootouders en
voorouders hebben veel moeten doorstaan voor een beter
leven voor hun kinderen. 500 Jaar na kolonisatie moeten wi|
als inheemsen nog veel inhalen. Wat voor de meesten in de
westerse cultuur vanzelfsprekend is, geldt niet voor de
inheemsen die wonen in Noard-, Midden en Zuid-Amerika. In
de westerse cultuur is er rijkdom, In Suriname leven de
inheemsen op een andere manier, vee| bewuster met de
dingen die je hebt. Als je alleen in het westen hebt geleefd,
denk |e dat dit de normale manier van leven is. Dit is
helemaal niet 2o vanzelfsprekend. Toen ik rond mijn 17-jarige
leeftild naar Suriname ging met mijn ouders, antmoette ik
mijn grootouders en vanaf die periode leerde ik meer over
mijn cultuur en waar ik vandaan kom. Daarvoor was ik
zoekende, een loner, en wist niet zo goed waar ik bij hoorde.
Vanaf toen was het voor mij duidelijk wie ik was. Mijn
verleden, mijn heden en toekomst stond op dat moment
voor mij vast, |k ben een trotse inheemse (Kalinha) en ik
draag het uit tot de dag dat ik naar mijn volgende
bestemming ga.

Lydia: Ik heb weinig meegekregen van de geschiedenis, de
achtergrond vanwaar Ik vandaan kom. Mijn opa Is Jubithana,
corspronkelijk hoort hij Alamaké te heten. Hij heeft de naam
van zijn moeder gekregen, omdat hij niet is erkend. Ik ken de
broertjes en zusjes van mijn opa wel, maar we zagen ze af en
toe. Mijn opa is vanuit Suriname in het geloof gegaan,
Jehova's getuige, Hij is piai geweest, maar daarna is hij zo om
geturned, dat hij de cultuur niet aan zijn kinderen heeft
meegegeven, Hij is naar Nederland toe gegaan met zijn
vrouw, en zijn kinderen kregen een christelijke naam. Hij
vergat zijn cultuur in de opvoeding mee te geven. Na een
lange tijd kreeg ik weer contact met mijn opa, die woonde in
Goes, toen was hij al op hoge leeftijd. Hij leerde mij af en toe
woordjes als dokote en halikedjakoba. Mijn opa heeft mij 3
woordjes geleerd en dat was mijn enige houvast, enige trots,
Toen hi| doodging, kon ik weinig anderen vragen. Ik was altijd
nieuwsgierig naar mijn cultuur, ik had een identiteitscrisis. Ik
voelde mi| leeg, Ik wist niet waar ik bi] hoorde, Toen ik jong
was, kon ik niet vinden wat ik zocht. Toen ik 18 jaar werd, heb
ik op mijn verjaardag inheemse schouderdoeken gemaakt,

wat ik leerde van een tante, Na de geboorte van mijn dochter
werd het onrustig bij mij, ik zocht naar wat brandde in mij,
wat is die leegte? Via een oom kwam Ik bij Wajonong
(vereniging van Arowakken in Rotterdam; red.) terecht en is
het bij mij verder gaan rollen, ik was niet meer te stoppen, lk
vroeg daar of er meerdere mensen waren die zich ook zo
voelde zoals mij. Toen heb ik samen met Ruggero Biswane
een bijeenkomst, een soort debat voor jongeren naar de
ouderen toe, georganiseerd. Daar heb ik Simyuru leren
kennen, en we hebben toen een groepje gevormd 'the Young
Natives', Er zijn nog steeds jongeren en ouderen die
zoekende zijn, die veel willen weten, Je komt niet makkelijk bij
de antwoorden,

Simyuruw, jiji hebt een organisatie opgerichl. hoe heet deze en
waarom heb je voor deze naam gekozen?

S: Nadat ik in Suriname was geweest, nu ik weet wie ik was,
wilde ik mij daar meer in gaan verdiepen. Via Willem (Koning,
cultuurdrager van de Kalinha in Nederland; red,) heb ik
vragen gesteld. Na jaren ben ik in een inheemse culturele
groep gestapt, Wehpokamanong (culturele groep van Kalinha
uit Weesp; red.). Bij hen heb ik veel geleerd over de cultuur
en het netwerk. Daar zaten ook jongeren in, die met
hetzelfde rondliepen, als wat ik had toen ik 17 jaar was, dat
verandert niet. Toen kwam ik op het idee om er jets mee te
doen, mijn organisatie Aweroekana is begonnen in 2019, De
naam is Awercekana (araucana) is de naam van mijn
overgrootvader. Zijn roepnaam (Simyuru) heb ik van hem
gekregen, |k ben nog steeds aan het onderzoeken hoe en
wat, maar de naam komt ook voor in Chili bij de Mapuche
inheemsen, Het is een originele inheemse naam die de
kracht van onze inheemse voorouders vertegenwoordigd.
Een naam die verbintenis geeft aan onze cultuur die ik
wereldwijd wil inzetten,

Aweroekana is verder voortgekomen uit het contact met de
organisatie Kwaku (jaarlijkse festival in Amsterdam Zuidoost
in jull-aug; red) om een inheemse dag te arganiseren in 2020,
we hadden al veel dingen geregeld, een timetabel voor 2
dagen, groepen gevraagd, maar toen kwam corona enis alles
slopgezet dat was jammer. Het was s2n moment om onze
organisatie te laten zien en een eenheid te creéren mert alle
inheemsen in Nederland en twee dagen iets moois neer te
zetten en niet alleen dans- en cultuur maar ook educatie.

Noot redactie; Dit interview vond plaats in 2022. Op 5 augusius

2023  heeft Aweroekana  ism. A touch of spint
{evenementen-organisatie  van Sherlien Sonches) en Sig
Kaikoesie (organisatie van Kalinha) een Inheemse dag

georganiseerd op Kwoku Festival,



wat zijn jouw doelen wvoor de inheemse jongeren
organisatie? Op welke manier wil je dit berelken?

S: Wij zijn nog niet officieel opgericht. Onze doelen zijn
voornamelijk gericht op de jongeren, kennisoverdracht, de
dans- en zang, cultuur, gebruiken en geloof. Wij willen
bijspringen in hun ontwikkeling, wat willen de jongeren
overdragen en doen. Het begon als een idee en eigenlijk
door veel met mijn cultuur bezig te zijn, is het tot bloei
gekomen. Maar |k ben nog lang niet bij wat ik echt wil
berelken. Doordat ik in een inheemse band speelde en veel
heb kunnen leren met dank aan de groep
Wehpokamanong, zag ik en voelde ik wat ik in mijn jeugd
sterk miste. De zoektocht naar verbinding met de cultuur
en de taal. Er zijn nog steeds inheemsen die hiernaar op
zoek zijn en vooral jongeren, die probeerden wij toen te
bereiken. Het is alleen lastig als je niet weet waar ze zitten
of hoe ze te bereiken. Daar liepen wij tegen aan. Wij waren
aan het onderzoeken hoe wij dat het beste konden doen,
Aweroekana wil de jongeren de juiste tools meegeven.
Eigenschappen Waar wij als inheemsen eigenlijk al over
beschikkem; doorzettingsvermogen, creatief zijn op elk
gebied, denkers enz.

L: Vorig jaar hebben we een samenwerking gehad met
Surinatives (jongerenorganisatie in Suriname; red), toen zij
net waren begonnen. We hebben een paar zoommeetings
met hun gehad ter ondersteuning over hoe ze dingen voor
elkaar konden krijgen. Het was fijn om te doen en om te
lulsteren waar ze tegen aan lopen. We hebben ze een
beetje op weg geholpen met ideeén an met T-shirts met
hun eigen logo. Nu doen ze het fantastisch met begeleiding
van anderen. Hoe ver ze kunnen komen'onder ‘het motto
om de cultuur door te kunnen geven. Samenwerking is
belangrijk. We waren al bezig met ideeén voor Suriname
met Aweroekana, maar door corona werd alles stilgezet.
Dit jaar willen we verder gaan waar we zijn gebleven. Weyl
(Tony Pierre van Stg. Kaikoesie; red.) is er nu ook bij en we
kijken of er nog andere actieve jongeren interesse hebben.
We zijn nu bezig met kledingontwerp en onze financién

Wat zie jij als belangrijke inheemse waarden? Geefl jij lets
terug over deze waarden in jouw opvoeding?

L: Voor mij zijn belangrijke inheemse waarden de natuur,
de planten, de bomen, dat zijn life savers. En onze
voorouders. Praat zoveel mogelijk met hen over vroeger,
over normen en waarden die ze toen hadden, over hun opa
en ama, over hoe ze heetten, hoe het er toen aan toe ging.
De inheemse samenleving is €één van de belangrijkste van
de hele wereld, vanwege de kennis, niet alleen over planten
maar ook de medicinale kennis. Niet te vergeten onze
handwerk, inheems handwerk zle je nu liggen in de winkels
en men verdient er goud geld mee.

5: lk vind respect tonen het belangrijkste, voor de mens en
de natuur en dat je dit ook weer overdraagt aan jouw
kinderen. En ook respect naar jezelf toe. Dit doen we als
inheemsen al onbewust, omdat dit in onze DMNA zit. Ik heb
gezien in bijvoorbeeld Canada wat de kolonisator heeft
aangericht binnen de inheemse gemeenschap, dit wordt
overgedragen van ouderen op kinderen. Als je niet sterk
genoeg bent of mensen om je heen hebt die je daarin
begeleiden of aanspreken, dan blijven problemen
doorcirkelen. Het begint bij jezelf, als je zelf geheeld bent
dan kun je anderen cok helen en overdragen hoe je dit
hebt aangepakt. Pas op latere leeftijd zijn mijn ouders
dingen gaan delen, ik wil dit wel anders doen bij mijn zoon.
Hij moet bepaalde dingen weten en dit ook meenemen in
zijn verdere ontwikkeling. Taen ik in Canada was, heb ik het
verschil gezien, hoe zij het doen en wij in Suriname. In
Canada zijn zij er al mee bezig vanaf in de buik, elk
weekend hebben zij een pow-wow, de kinderen worden
daarin opgevoed, de taal, de cultuur, Dat heb je hier niet in
Nederland.

L: Ik heb geleerd dat je het moet doorgeven, anders creéer
je een soort leegte bij je eigen kind, Ik betrek mijn dochter
bij de zang, ze stelt vragen, ze zingt nu al liedjes mee. Ze is
heel gek op pepre watra. Ze ziet dat ik bezig ben, dan vraag
ik of ze wilt helpen met knippen van kleding en knopen,
dus dat is een onderdeel van het doorgeven van de cultuur.
lk schrijf gedichten voor Wasjikwa (magazine; red.) en dan
moet zij altijd luisteren of het wel goed is. Gelukkig luistert
ze, al moet Ik het 3 of 4 keer voorlezen. Dan is ze heel trots
op mij. lk kan mijn dochter van twee kanten meegeven, ook
van haar vaders Arabische kant. Voor haar is het belangrijk
om beide culturen te kennen. lk kan niet geloven dat je
zoiets kwijt kan raken, dat is niet alleen je cultuur maar ook
je DNA. Wie is je vader, je moeder, je opa, e oma.
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Op welke manier zou de Inheemse gemeenschap zichtbaarder
kurmen worden in Nederland?

L: Je moet samen blijven nadenken en samenwerken, des te
meer zielen des te meer yreugde, En dan zullen ze ook meer
zien. Blijf vertellen over de geschiedenis. We zijn wel eens
naar de archieven geweest, we hebben daar veel gezien en
gehoord, teveel wat wordt weggestopt. Er zijn verhalen die
je niet leert op school over de inheemsen. Er zijn veesl
mensen in Mederland, die totaal niets weten of begrijpen
maar wel interesse hebben. We hebben zoveel talenten, de
kleding, de dans, de muziek. Waarom zijn er geen
toneelstukken? Hier kan je jongeren enthousiast mee
maken. Mu kun je het alleen maar zien In een museum.
Jongeren houden van muziek, ze zetten hun gevoelens om
in dans, in gedichten, in rap. Maak met deze elementen een
toneelstuk, vertel een verhaal. De ouderen van bijvoorbeeld
organisaties als Kaikoesie en Wasjilkwa weten genoeg over
inheemse helden, Zo kunnen we onze cultuur naar voren
brengen, groter maken,

5: De zichtbaarheid van de inheemsen in Nederland is hier
en daar aanwezlg. Wat ik mis is eenheid binnen onze
gemeenschap. Hetzelfde wat ik mis in de wereld is eenheid,
met de mensheid, er zijn te veel conflicten die er spelen op
dit moment. Je ziet nu wel meer tot stand komen, omdat
groepen gaan samenwerken. Maar als echt alle groepen
zouden samenwerken, dan zouden we veel sterker staan.
Als die eenheid er eenmaal is, pas dan kunnen wij grote
stappen zetten, groter denken, meer berelken en een
gezicht maken in de maatschappij en zelfs wereldwijd. Het is
niet alleen plezier hebben of uitdragen van onze cultuur, het
is veel groter dan dat. Wie wij zijn en wat wij uitdragen is
groter dan ons zelf,

Er is nog teveel conflict met cudere generaties in Nederland
en Suriname. Dat komt door de kolonisator, die heeft ons
tegen elkaar uitgespeeld, er is nog steeds wrok en nijd. We
moeten toenadering zoeken en samenwerkingen aangaan.

Lydia: Onze voorouders hebben gestreden voor
onze toekomst, onze DNA. Vele zijn gestorven in
de strijd of door ziektes die zijn overgedragen
door de buitenstaanders. En ja er zijn helden,
maar ken jij ze? Als je niet weet waar je ze moet
zoeken, vind je ze ook niet. Het is weggestopt
net als onze cultuur en onze leefgewoontes, die
ze ook hebben geprobeerd te laten 'verdwijnen.
Het is van belang om te strijden voor onze
geschiedenis, zoals er in het verleden |s
gestreden voor de toekomstige generaties, onze
jongeren. Het bloed dat door onze aderen
stroomt, dat is van de eerste oorspronkelijke
bewoners van Suriname, wij zijn hun nazaten.
Of we nu 10%, 20% of BO% zijn, dat maakt niet
uit. We bloeien en zaaien uit. Laten we de
schade herstellen en met jong en oud weer
samen opbouwen.

Ik hoop dat we volgend jaar weer met Kwaku aan tafel
kunnen zitten en de plannen kunnen uitvoeren en ledereen
erbij kunnen betrekken. En we hopen dat dit een
omwenteling kan zijn, het kan. Er zijn zoveel dingen die we
samen kunnen uitdragen uit anze cultuur,

Wie Is jouw held? En waarom?

L: Ik ben een tijdje bezig geweest met deze vraag. Zie het
maar te vinden of te googlen. Je moet echt naar het
Nationaal Archief gaan en weten op welke naam je het kunt
vinden. Dat is nlet genoeg. Zeker in Suriname hoor je dit
mee te krijgen op school, zeker omdat we de eerste
bewoners zijn wan Suriname, zij hebben gevochten voor
onze afkomst. Bij onze helden horen namen, een
persoonlijkheid en hun verhaal.

Mijn helden zijn Adajall, onze voorouders, zij geven mi| de
kracht. Elke dag word ik wakker en geven zij mij de drive. Zij
hebben voor mij een vangnet gemaakt, een pad voor mij
uitgestippeld en wie ik daarop tegenkom, wat ik van hen ga
leren. Kijk waar al die kracht vandaan komt, dat is niet
zomaar. We hebben onze wvoorouders die met ons
meelopen. Andere superhelden zijn de jeugd wvan
tegenwoordig. Zij moeten na ons kijken hoe zij het verder
doen,

5 Hercus van der Bosch is mijn held, de oprichter van
Pawana “Vrede' (Inheemse muziekband uit 1993; red.).
Pawana heeft een soort platform voor ons gecreéerd
waaruit meerdere bandjes die nu  bestaan zijn
voortgekomen, Zij hebben iets geweldigs neergezet voor de
inheemsen in die tijd en voor ons achtergelaten anno 2022,
Alleen hebben wij er als nieuwe generatie niet veel
meegedaan. We hadden al meer moeten hebben in die 30
jaar tijd en Ik kijk ook naar mijzelf. Ik vind het echt jammer
dat ik mij niet eerder heb ingezet voor onze cultuur. Ik was
verdwaald tussen 2 culturen op zoek naar mijzelf, verstrikt
in het westen en onze Zuid-Amerikaanse inheemse
achtergrond. Ik kon daar toen niet goed mee omgaan.

Simyurt: Mijn boodschap wvoor de nieuwe
generatie is, schroom niet om samen te werken
en vragen te stellen aan de ouderen die er nog
zijn. Wij hebben zoveel vragen. De cultuur is
veranderd in 500 jaar na kolonisatie. Dat is niet
erg. zo Is het leven nu eenmaal, maar wij zijn
goed in aanpassen en op een positieve manier
te veranderen, dat maakt ons als inheemsen
krachtig en wijs. Onze voorouders zullen altijd bij
ons staan, no mather what. Wees bewust wie |e
bent en van alles om ons heen. Denk in het
groter geheel en probeer niet alleen van één
kant bepaalde dingen te bekijken. De kracht van
jezelf en samen is enorm sterk. Laten wij samen
als eén yolk stappen zetten vanaf nu. Doe het
voor de nieuwe generatie die onze normen en
waarden gaan overdragen 3an  onze
kleinkinderen.



Wasjirwa heeft zich vanaf de oprichting als stichting in 2022 weer

/ / ’ LA 100% Ingezet tijdens verschillende activiteiten, waaronder onze
! I Jt I , - ! ) workshops in Amsterdam-West en in samenwerkingen met Stichting
‘-i--' I I A ’ , Aralez, het Tropenmuseum, een performance in het Stedelijk Museum

> —— samen met Aweroekana en we hebben meegelopen in de Bigi Spikri
!*, y ‘/ / 7 P van het Keti Koti Herdenkingsjaar Slavernijuerleden in Amsterdam.
- i ‘/ ‘-j / Het is een interessante tijd voor de inheemse organisaties In
Y . MWederland, er is veel beweging. We kijken grang samen met u terug...

Nog even kort: Wasjikwa is nu officieel een
stichting! - door Martha Sabajo

Aanleiding

Mijn dochter Leander Vermaning kwam met het voorstel om een herdenking
te organiseren wvoor haar oom Albert Sabajo. Albert heeft een mooie
geschiedenis achtergelaten van de cultuur van de Arowakken. Het zou heel
jammer zijn om zijn werk in de vergetelheid te laten verdwijnen. Met zijn
inspanning is het zaad gezaaid en wij zijn gaan brainstormen hoe wij de
cultuur in stand kunnen houden op onze eigen manier.

Doelstelling Wasjikwa

Wasjikwa bestaat nu 3 jaar en sinds 22-06-2022 is het een officiéle stichting
geworden. Dit is nodig om erkenning te krijgen bij de overheid, bedrijven, en
instanties die goede doelen steunen. Ook is het van belang wvoor
samenwerking met andere stichtingen en verenigingen met overeenkomstige
doelen. Wij willen heel graag samenwerken en staan open voor elkaars
zienswijze en om daarover te communiceren.
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Dit willen wij doen met respect voor elkaars inbreng. Belangrijk voor
ons is ook het delen wvan informatie, dit doen we d.myv. het
onderzoeken van onze geschiedenis en de taal van de Lokono
bevorderen, via ons magazine, publicaties en sociale media.

Activiteiten

Wij zijn begonnen met workshops waarin we hebben geleerd om
minihangmatjes te maken. We hebben van cultuurdrager Carla 5abajo
geleerd om kralen te weven en hebben in aanloop naar Keti Koti
samen gewerkt aan een speciale schouderdoek. Het wordt
enthousiast ontvangen door de deelnemers en het resultaat is
geweldig. Het is hartverwarmend om te zien hoe we allen hiervan
genieten. Ook worden tijdens de activiteiten verhalen gedeeld. Ik zelf
vind het zo leuk dat ik moeilijk kan stoppen als ik eenmaal bezig ben.
Ondertussen zijn wij aan het brainstormen over hoe wij onze mooie
cultuur meer kunnen promoten. Hierbij blijven wij jullie hulp nodig
hebben, want meerdere mensen weten meer dan égn persoon.

schouderdoek voor de wandelmars, genaamd Bigi
Spikri. De landelijke herdenking & viering einde
slavernij wordt sinds 2009 gehouden in het
Oosterpark te Amsterdam bij het Nationaal

Een Terugblik...

Door Leander Vermaning
Het is nu officieel zomervakantie in Nederland. |k

heb nu een paar weken vrij om bij te komen van
het werk, een studie en ook onze activiteiten van
Wasjikwa. Nu ik even stilsta, zie ik in dat we
ontzettend actief zijn geweest de afgelopen
maanden. We hadden onze eigen programma met
workshops en de samenwerking met Aralez, die dit
jaar alweer voor de de keer Indigenous Liberation
Day organiseert in een coalitie van inheemse
organisaties in Nederland. Daarnaast waren er ook
speciale uitnodigingen zoals een bijzonder
depotbezoek Volkenkunde Museum in
's-Gravezande, waar objecten zijn gearchiveerd van
mijn wijlen oom Albert Sabajo. Deze objecten heeft
hij nagelaten aan het Tropenmuseum, thans het
Mationaal Museum wvoor Wereldculturen. met als
doel het te gebruiken voor educatieve doeleinden

Monument Slavernijverleden. De Bigi Spikri (Grote
spiegel) is een onderdeel van de viering op 1 juli,
waarbij alle bevolkingsgroepen van Suriname en de
Antillen zich manifesteren in  hun mooiste
klederdracht. Onze schouderdoek workshop was
intensief maar het voelde ook dankbaar. Tijdens de
grote dag liepen wi] voor In de stoet samen met de
culturele groep Wehpokamanong In  onze
zelfgemaakte schouderdoeken en dat was
geweldig! Het was tegelijkertijd ook een historisch
moment door het excuus wvan  Koning
Willem-Alexander en  startschot wvoor het

Herdenkingsjaar Slavernijverleden 1863-2023. We
gaan deze workshop ook weer opnemen in ons
programma van 2024 yoor 1 juli - houd het in de
gaten!

in tentoonstellingen. N.a.v. dit bezoek hebben wij
een presentatie gehouden over de hangmat tijdens
een workshop op 27 januari jl in het
Tropenmuseum. Het thema van de workshop was
Surinaams inheemse zichtbaarheid in onze kolonfole
erfenis. We deden dit samen met andere
cultuurdragers uit de inheemse diaspora in
Nederland. Voor ons was dit een heel leerrijke en
emotionele ervaring, we hebben geleerd dat we
nog veel huiswerk hebben als het gaat om ons
erfgoed veilig stellen en het overdragen wvan
inheemse kennis op een respectvolle, waardevolle
wijze.

Onze workshops vonden plaats vanaf 2023 op een
nieuwe locatie: het Atelier van Marc. Het is een fijne
plek om te werken met veel licht en rust voor onze
cursisten. Nadat we vorig jaar hebben geleerd om
mini-hangmatjes te maken van onze cultuurdrager
Carla Sabajo, zijn we in februari verder gegaan met
kralen weven op een weefraam. Hiermee kun je
brede armbanden en kettingen maken. In aanloop
naar het Keti Koti festival op 1 juli 2023 kregen wij
het idee om een workshop te organiseren, waarbij
we samen konden werken aan een speciale

beputbezoek Volkenkunde Museum
Met dank aan: sabelle Best, Wendeline Flores & Martin Berger



Workshop Tropenmuseum Zomerceremonie Aralez
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Jeugdherinnering

aan Casipora

Door Martha Sabajo

Ik heb mijn kleuter- en een deel van de lagere school
doorgebracht op Casipora. Het zijn geen leuke
herinneringen.

Ik ben ruim voorzien van een schaterlach. Als mijn
medeleerlingen tijJdens de les grapjes maakten moest ik
vaak hard lachen. Mijn schaterlach irriteerde de
indiaanse meester en ik kreeg dan onterecht regelmatig
straf. |k mocht dan niet spelen tijdens de pauze en de
meester liet mij op de houten vioer knielen. Als ik knielde
moest ik vaak weer lachen en als de meester het zag,
dan werd hij heel boos en de straf werd verzwaard. |k
moest dan een schoolbord geknield vasthouden. Omdat
ik bleef lachen zette hij dan ook nog de schoolbel boven
op het bord. Het kwam ook voor dat de meester zand
strooide op de houten vicer en ik erop moest knielen.
Zo"n straf was geen pretje. Als kind speelde ik graag en
daardoor vergat ik weleens de tafels van 2,34 te leren. Ik
kreeg dan stokslagen op mijn handen. Mijn handen
zwollen op en het deed veel pijn.

Op een dag zei de hoofdmeester: willen jullie wat
worden in de maatschappij dan moeten jullie
Nederlands leren en vanaf die dag ben ik tot heden
Nederland gaan schrijven en spreken.

Van de ene dag op de andere dag werd ik plotseling naar
mijn zus in Paramaribo gebracht, waar ik 3 jaar ben
gebleven. Op een dag vertelde mijn zus dat ik weer terug
ging naar mijn ouders. Mijn ouders waren ondertussen
verhuisd naar Zanderi] en zij stichtten daar het dorp
Hollandse kamp 1. Ik maakte daar kennis met de
verschillende culturen in Suriname. Op Casipora
woonde namelijk alleen Arowak indianen.

Na de zesde klas heb ik een jaar de ULO in Lelydorp
doorlopen. Toen ik voor het tweede jaar naar school zou
gaan, vertelden mijn ouders mij dat dat zij geen bus,
school en boekengeld meer konden betalen. Dat
betekende het einde van mijn schoolperiode. Jaren heb
ik met pijn in mijn hart om 6 uur de schoolbus maar
Lelydorp horen vertrekken.

De dag dat mij verteld werd dat ik niet meer naar school
kon gaan ben ik mij in huishoudelijke taken gaan
verdiepen. Tussendoor heb ik mijn eigen hangmat
gemaakt. Ik moest ook casirie leren maken en ook hoe ik
cassave brood moest bakken. Ik ging koken, kleren
wassen en elke ochtend het erf schoonharken.

Ik lees graag en alles wat ik vond dat geschreven was las
ik. Mij ouders vroegen mij om regelmatig brieven te
schrijven wvoor mijn broers en zusters die in het
buitenland woonden.

Op mij zeventiende leerde ik mijn man kennen en door
hem ben ik naar Nederland vertrokken.

Mij eerste werkervaring was een verzorgingshuis en daar
werkte ik als keukenhulp en dat heb ik 1 jaar gedaan.
Ondertussen was ik moeder geworden van mijn oudste
dochter. Ik vond dat ik als moeder thuis moest blijven
om voor mijn kind te zorgen. Op een gegeven moment
kon ik niet meer tegen babyluiers. Ik heb tussendoor
mijn typediploma behaald. Toen ben ik begonnen met in
de avonduren te werken. Dat heb ik gedaan tot mijn
echtgenoot tegen mij zel dat er mensen in de zorg
werden gezocht en daar de mogelijkheid was om daarbij
een studie te volgen.

Ik was toen 23 jaar en vanaf die tijd heb ik verschillende
opleidingen en cursussen gevolgd. Deze zijn allemaal
betaald door mijn werkgevers.

Als hobby heb ik de Spirituele Academie gedaan en in
Utrecht de opleiding stervensbegeleiding.

Ik heb jaren een leidinggevende functie in verschillende
bejaardenhuis en verpleeghuizen

gehad. Door mijn gedrevenheid heb ik werken, studeren,
kinderen, opvoeden, echtgenoot en onderhouden van
mij sociale leven goed kunnen combineren. Het studeren
is voor mij een hobby geworden en ik heb ontelbare
boeken gelezen.

Achteraf kan ik zeggen dat mijn dromen uit zijn
gekomen. |k kon door armoede in Suriname geen
vervalgscholing krijgen, maar jaren later heb alles dubbel
en dwars gekregen.

Ik ben mij ex-echtgenoot zo dankbaar, hij heeft mij
gebracht waar ik npu ben en mede door mijn
leergierigheid, enthousiasme, doorzettingsvermogen.

MNu wordt ik net zo gesteund door huidige echtgenoot.

Er zijn zoveel mogelijkheden! Door mijn ervaring weet ik
wat arm zijn betekend. Vraag en ga naar instanties die je
kunnen helpen. Diploma's zijn zeer belangrijk in onze
maatschappij. |k wil tegen de jongeren zeggen waar een
wil is is een weg.

P.S. Mijn schaterlach is altijd gebleven.
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